
SAMENKOMEN 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom – door de ouderling 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Stilte 

 

Vg. Drempelwoorden, bemoediging en groet 

 

Lied 283 

 

Inleidende woorden 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Lied rondom de Schriften:  
Lied: Kom, Schepper, Geest…(Tekst: Jan van Opbergen;mel. Lied 680). 

 

1.Kom Schepper, Geest, ontsteek jouw vuur,     

   In ons gedoofd door tijd en duur,                         

   Door woorden hol en leeg gemaakt,                    

   Door beelden los van Jou geraakt.                       

 

2.Herstel in ons die oude kracht, 

   die mensen tot bezieling bracht, 

   die hen deed gaan waar niemand ging, 

   Die groot noemt wat nog heet gering. 

 

3. Herleef in ons met jouw geloof,                      

    Die tegenkracht van mensenroof,                         

    Die roep om solidariteit,                                         

    Om leven dat geen aandacht krijgt.                      

 

  4.Herschep in ons dat oude woord, 

     misbruikt voor oorlog, volkenmoord, 

    die naam van God, hier ooit ontstaan 

    Vanwege land dat moet bestaan. 

 

5. Herneem daarom jouw oudste recht: 

    Sta op in ons als minste knecht, 

    Die mens die om de ander geeft, 

    Diens welzijn steeds voor ogen heeft. 

 

. 

Kindermoment 

 

Schriftlezing : Matteüs 5: 13-16 

 



Lied: 838: 1,2 

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied : Wij willen samen zingen.. ( zie bijlage). 

( mel.Wij moeten gode zingen Lied 713). 

 1.wij willen samen zingen 

     Als mensen hier bijeen 

     Om alle goede dingen 

     De vreugde om ons heen. 

     Wij durven dromen dromen 

     En zien het visioen 

     Van  `t Rijk dat eens zal komen 

     Het Rijk dat eens begon. 

 

2.Wij willen het geloven 

    Al zijn de tijden zwaar 

    Eens daagt voor onze ogen 

    Een wereld, puur en klaar. 

    Wij willen medebouwen 

     De stad voor God en mens 

    Voor mannen en voor vrouwen 

    Een woonplaats zonder grens. 

3.Wij willen samen hopen 

    Beschaduwd door de Geest 

    Eens bloeit de aarde open, 

    Eens vieren wij het feest. 

    Met allen, die terzijde 

    En in het donker staan 

    Met allen, die die door lijden 

    En tranen zijn gegaan. 

 

Onder het naspel komen de kinderen terug 

 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

 

Mededelingen – door de diaken 

 

Collecte – voor diaconie en kerk 

 
Collectedoel Diaconie mei 2025: Stichting Present 

 



 
 
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e) 

 
 

 
Ondertussen orgelspel 


